
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEPPERSpoëziekrant 

liefste 

ik zoek een woord 

een heel nieuw woord 

een woord dat niemand kent 

ik zoek een woord 

dat zeggen wil 

dat jij de liefste bent 
2de leerjaar B 

 

WELOM 

ROEVEN JE 
DEN ME 

SPIJS 

WEK 

VE ROMAN ZI 

JO MEN 

Neem hier een kijkje in het 3de leerjaar B 

Verwondelijk de wind wooooooshde vogels  zalig 

  chip chip chip chip chip 

 

 

 

5de leerjaar B 

Neem een kijkje in het 5de leerjaar 

ik vind natuur zaligde bloemen op de 

grond en de waterstom zijn insecten en 

libelen maar verwondert 

ons de bomen en de 

bloemen.  Artyom 5de leerjaar B 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedichten zijn zoals cadeautjes. 
Elke dag krijgen de 3C-tjes tijdens de gedichtenweek er twee. 

Dit zijn enkelen van onze favorietjes : 
Neem zeker ook een kijkje-> 

Krantenpoëzie in het 6de leerjaar! 

Op dit moment 

Voorspelt 

van Gucht 

opdoemen, waanzin 

vermoed 

rijk er vrijheid 

Mounia 

Stapelpoëzie in het 6de leerjaar 

Alleen 

Dokter Deter 

de magische refdroetel 

vermist 

Samira dochter van Yhaggaren 

de dromendief 

het lied van de nacht 

het geheim van Rotterdam 

beer in noot 

buiten zinnen 

spijt 

ik heet Jan en ben niets bijzonder 

voor altijd bij jou 

geen bereik 

Ellen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van 3B kozen per groepje een gedicht in het thema ‘natuur’ uit. 

Ze maakten een bijpassende Stop-Motion. 

Neem zeker een kijkje! 

Stiftgedichten  
4de leerjaar 

brug  

brug 

brug 

bewakers 

brug 

vloekend 

sloeg 

sta 

vader 

4C 

 

de top van de heuvel 

zijn hart 

biddend 

smekend 

uit de nevel 

plotseling een paard 

in volle vaart 

blauwe lucht 

Langzaam 

bewusteloos op de grond 

4C 

 

engel 

duivel 

engelenvleugel 

duivelstaart 

Ik ben ook geen heilige 

4A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A groet ’s morgens de dingen 

Dag meester met de lach op de tree 

en de juf 

pluf pluf 

dag kind naast het kussen 

dag vriend op het kussen 

dag klasserke-klas met de beer 

en  

dag klasserke-klas met de grap 

grap en beer van het klasserke-klas 

goeiendag 

 

Daa-aag klas 

dag lieve klas 

dag fijn klasselijn mijn 

Stapelgedichten Uit 2A 

Natuur   
Stambeelden zo mooi 

Bomen prachtig  

ENGE HOKKEN BAH  

DIEREN ZO SCHATIG 

MODDER ZO VIES SPLASH  

ZON ZO SCHITTEREND 

TENZIN MALIK STAN (5de leerjaar B) 

            woosh 

         hoor je dat-----------------------psie psie psie psie psie psie psie psie psie psie 

 als een vogel                     hoe-hoe-hoe-hoeoeoeee                                                          

              wat is dat???                                                                                                                  

                     EEN uil!!!   

Zalig!!! 

  Woof woof woof woof woof woof woof woof Het is een hond!!! 
      Eikebah!!!  

Inaya en Yasmina (5de leerjaar B) 

Het 1ste leerjaar leerde het gedicht : 
 
Klap eens in je handen (Ivo de Wijs) 
 

Vijf vette varkens zaten in een stal. 
Jan, Piet, Wim, Kees en Parsifal. 
Vier vette varkens zaten in een stal. 
Jan, Piet, Wim (klap) en Parsifal. 
Drie vette varkens zaten in een stal. 
Jan, Piet (klap) (klap) en Parsifal. 
Twee vette varkens zaten in een stal. 
Jan (klap) (klap) (klap) en Parsifal. 
Eén vettig varken woonde in een stal 
(klap) (klap) (klap) (klap) en Parsifal. 
 


